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“De Chinezen vinden het erg moeilijk om ons écht te leren kennen. Ze begrijpen ook niet zo goed
waarom we bijna elk dag gewoon thuis eten, terwijl zij in China heel vaak samen uit eten gaan.”

Wanneer heb je voor het eerst China bezocht en hoe heb je dat ervaren?

Ik bezocht China voor het eerst tijdens de zomer van 2010. Ik had juist mijn eerste jaar als bachelor
student in de Chinese studies afgerond. Ik vond het een enorm aangename ervaring om voor het
eerst in China rond te reizen en mijn eerste Chinese gesprekjes te voeren met de lokale bevolking.

Hoe heb je je voorbereid op dat allereerste bezoek?

Ik had al een jaartje Chinese studies gestudeerd aan de KU Leuven. Ik vermoed dat dit op veel
vlakken zowat de best mogelijke voorbereiding is voor een bezoekje aan China. Tijdens deze
opleiding leerden we niet enkel modern Mandarijn lezen, schrijven, spreken en lezen, maar we
bestudeerden ook de Chinese cultuur en regio in de diepte.

Welk advies voor je vertrek naar China heb je niet gevolgd?
Koop nooit souvenirs in de buurt van toeristische trekpleisters, want daar word je doorgaans
bedrogen. Ik deed dat dus stiekem toch wel eens...

Je hebt nu regelmatig contact met Chinezen, zowel in China als hier. Waar liggen de
uitdagingen om met Chinezen efficiént te communiceren?

Het is cruciaal om WeChat te gebruiken. In China worden e-mails zelden tot nooit gebruikt. Als je
iemand snel wil bereiken en tijdig antwoord wilt ontvangen, dan kan je dit best via WeChat doen.
Daarnaast denk ik dat het belangrijk is om er rekening mee te houden dat Chinezen doorgaans graag
wat langer willen nadenken voordat ze antwoorden spuien (langer dan bijvoorbeeld Amerikanen). Dus
als je brainstormt met Chinese collega’s is het vaak belangrijk om hen ook de tijd en ruimte te geven
om rustig na te denken en te reageren. Op deze manier kan je al te eenzijdige dialogen vermijden.



Wat kan, volgens jou, de communicatie tussen Vlamingen en Chinezen verbeteren?

Eén van de belangrijkste zaken is: Communiceren. |k heb al te vaak voorbeelden gehoord over
situaties waarin er zich een misverstand voordoet tussen Vlamingen en Chinezen. Daarna wordt er
achteraf niet of amper over dit misverstand gecommuniceerd, mogelijk door taalbarriéres. Er wordt
dan vaak geconcludeerd dat de culturen te verschillend zijn, wat voor heel wat wrevel kan zorgen. Als
er met meer geduld over dit soort problemen gesproken zou worden, dan zouden beide partijen
mogelijk een gemeenschappelijke basis kunnen vinden en een vriendschappelijkere relatie kunnen
opbouwen.

Hoe ervaren Chinezen, volgens jou, ons, Vlamingen ?

Ze vinden het erg moeilijk om ons écht te leren kennen. Ze begrijpen ook niet zo goed waarom we
bijna elk dag thuis gaan eten, terwijl ze in China heel vaak samen uit eten gaan. Ze vinden ons eten
doorgaans niet al te lekker of toch eerder smakeloos en vragen zich dan af waarom we daar niet meer
om geven. Eten en de eetcultuur zijn erg belangrijk voor Chinezen.

Welke eigenschap van Chinezen bewonder je het meest?
Veerkracht.

Wat is de belangrijkste les die je van Chinezen hebt geleerd?
Zoveel dingen! Maar als ik echt één ding zou moeten noemen, dan zou ik zeggen dat ik mijn eigen
culturele bril heb leren kennen door mijn interacties met de Chinese cultuur.

Wat betekent ‘Chinability’ voor jou? Met andere woorden, welke aanpak en instelling stellen jou
in staat om efficiént met Chinezen te communiceren en samen te werken?

Het is belangrijk om erg duidelijk te zijn. Zorg ervoor, misschien door te double-checken, dat iedereen
in een gesprek volledig op de dezelfde pagina zit en alles begrepen heeft. Op deze manier vermijd je
dat er elementen verloren gaan bij het vertalen en dat er dan duidelijke afspraken gemaakt kunnen
worden.
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